
Mevrouw

Rosa De Wispelaere
geboren in Lovendegem op 17 januari 1926 

en overleden in het WZC Ons Zomerheem in Zomergem 
op 6 augustus 2024.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaats hebben De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaats hebben 
in de Sint-Martinuskerk in Lovendegem op maandag 12 augustus 2024 om 11u30.in de Sint-Martinuskerk in Lovendegem op maandag 12 augustus 2024 om 11u30.

De offergang geldt als rouwbetuiging aan de familie.

Na de plechtigheid volgt de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de begraafplaats van Lovendegem.

U kan Rosa nog een laatste groet brengen in het funerarium van WZC Ons Zomerheem, 
Dreef 47 in 9930 Lievegem, op donderdag en vrijdag van 16 tot 17 uur.

Een parochiale namis zal worden opgedragen in dezelfde kerk 
op zondag 15 september 2024 om 9 uur.

Rouwadres: 

familie De Wispelaere, p.a. Uitvaart Mussche, Molendreef 115/1 - 9920 Lievegem. 
Condoleren kan ook online op www.uitvaartmussche.be

Dit melden u met droefheid:

Raymond Verstraeten (†) - Elsa De Wispelaere (†), kinderen en kleinkinderen

Jozef Vermander (†) - Bertha De Wispelaere (†), kinderen en kleinkinderen

Remi De Wispelaere (†)

Gaston De Wispelaere (†)
     haar zussen, broers en schoonbroer

Jean Marc en Lutgard Vermander - Vanhecke, kinderen en kleinkinderen

Willy (†) en Nicole Derycke - Vermander, kinderen en kleinkinderen

Christian en Rita Vermander - Vandenberghe, kinderen en kleinkinderen

Ronald en Liliane Kerckhaert - Vermander, kinderen en kleinkind

Gerrit en Patricia Desloovere - Vermander, kinderen en kleinkinderen

Eric en Marie Christine Himpe - Vermander, kinderen en kleinkinderen

Luc (†) en Frederika Vermander - Mechiels, kinderen en kleinkinderen

Dominique en Christinne (†) Vermander - Brosens en kinderen

       haar neven, nichten en aanverwanten

Delen mee in dit afscheid: de families De Wispelaere, Hoste en Vermander.

uitvaartmussche.be - 09 377 22 39

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen,

en ben van alle goede dingen voldaan,
stilletjes ter Gode gegaan.


