
Ik onthoud jou zonder woorden in de stilte van elk moment. 
Ik onthoud jou, ben jou verloren maar weet dat je nog dichtbij bent.

De heer

Marcel Steyaert
echtgenoot van mevrouw Anna detavernier (†2012)

geboren in Oostwinkel op 30 december 1931 en overleden 
in het WZC Ons Zomerheem in Zomergem op 4 augustus 2024.

Het afscheid vindt plaats in intieme kring.

Na de plechtigheid wordt de urne bijgezet in de urnenkelder 
van de begraafplaats van Lovendegem, bij zijn echtgenote.

Marcel blijft voor altijd in het hart leven van

Riet en Walter Steyaert - Quintelier
Bart en Ines - Helene, Philine, Leander, Leonore en Florentine
An
Maarten en Nele - Stien, Basiel en Klara

Lut en Pol Steyaert - Schouppe
Annelies en Pieter - Marie en Jef
Ward en Lien
Jan en Sabine - Jules, Stan en Wolf

Lieve en Kris Steyaert - De Landtsheer
Griet en Joeri - Wout en Febe
Stijn en Leen - Florence, Rosalie en ♥
Niels en Lien - Leon en Violaine

Mia en Paul (†) Steyaert - Deduytschaever
Marlies (†)
Joke en Didier - Jenske en Frauke
Hannes en Marieke - Warre en Gust, Stan en Hannah
Eva

Marc en Ann Steyaert - Van Coile
Mieke en Andreas - Elias en Laure
Daan en Sarah - Flore

Delen mee in dit afscheid: de families Steyaert en detavernier.




